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Op veel plaatsen in onze we-
reld worden heftige oorlogen 
gevoerd. Wij zien beelden 
van steden, van burgers die 
alles verloren hebben en in-
tens verdrietig zijn. Gewone 
mensen zijn altijd de eerste 
slachtoffers van oorlogen. 
Zij moeten de dwaasheid 
van de oorlog met hun 
eigen huid betalen. Velen 
van ons zijn boos, maar 
voelen zich ook machteloos. Wat kunnen wij doen in deze 
situatie? Wij kunnen geld geven om de nood van de slacht-
offers enigszins te lenigen. En wij kunnen hen ook met 
ons gebed omringen. Laten wij hopen dat machthebbers 
de doodlopende weg van de oorlog verlaten. Het geweld 
moet stoppen. Oorlog zaait alleen maar haat. Herstel van 
onderling vertrouwen zal veel tijd kosten.

Bij vrede denken de meesten van ons aan de afwezigheid 
van oorlog. In de Heilige Schrift heeft vrede echter een 
veel ruimere betekenis dan de afwezigheid van wapenge-
kletter. Bijbelse vrede heeft een positieve inhoud. Bij het 
Hebreeuwse Sjaloom dat wij meestal met vrede vertalen 
gaat het om gaafheid en heelheid. Sjaloom betekent 
welzijn in de meest omvattende betekenis van het woord. 
Het gaat om de heelheid van ieder mens en de gehele 
samenleving. Pas als die gerealiseerd is, is er sprake van 
echte vrede. In de Bijbel is die vrede geen vanzelfspre-
kende zaak. Integendeel, mensen hebben een duistere 
kant. Zij vernederen elkaar en maken elkaar het leven 
veelal onmogelijk. Volkeren voeren oorlog. En mensen, 
zeker in het welvarende westen, zijn bezig de schepping 
aan te tasten. Vooral door menselijk handelen wordt de 
vrede op aarde tot een wijkende werkelijkheid. Het oude 
Israël heeft dan ook geweten dat Sjaloom in volheid niet 
van mensen te verwachten valt, maar door God geschon-
ken wordt.

De profeet Jesaja spreekt over een vredesvorst die de 
mensen zal vernieuwen en op het spoor van de vrede zal 
zetten. Christenen geloven dat in Jezus die vredesvorst 
gekomen is. Het komende Kerstfeest gaan wij dat weer 
vieren. Christus is onze vrede. Als de vrede van Christus de 
bron van ons bestaan vormt en wij leven in de kracht van 
zijn Geest, dan kunnen wij instrumenten worden in Gods 
hand. Wij kunnen bidden en tekens van vrede oprichten, 
totdat God zelf zijn Rijk van vrede en gerechtigheid zal 
voltooien. Als biddende mensen die luisteren naar de 
woorden van Christus kunnen wij de handen uit de mou-
wen steken en zo de vrede dienen. Zalig die vredestichters 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

De vrede dienen

Mgr. Dr. 
Gerard de Korte

Voorjaar 2025 heeft onze huis-
restaurateur Titus Peters met 
hulp van een aantal enthousiaste 
vrijwilligers de lambriseringen in 
de kerk in oude glorie hersteld. 
De tegelwanden zijn nu weer in 
volle pracht te bewonderen. De 
lambrisering bestaat uit twee 
verschillende tegels. Van elke tegel zijn vier mooie 
onderzetters gemaakt die samen weer de hele tegel 
vormen. Titus heeft onderzetters gemaakt van de 
lambrisering. Deze zijn in setjes van vier te koop voor 
€5,- . De opbrengst is voor de restauratie van de kerk. 
Twee setjes in een luxe geschenkverpakking kosten 
€10,- .U krijgt zo een uniek setje onderzetters. Met de 
decembermaand in aantocht ook een origineel iets om 
cadeau te doen.

Wilt u onderzetters bestellen of kopen dan kan dit op 
de volgende adressen: 
-Op het parochiesecretariaat, Kerkstraat 10 in Cuijk, 
maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur.
-Tijdens de openingstijden In de H. Martinuskerk in Cuijk.
- Bij Ria en Mart van Kempen, Mariagaarde 17 in Katwijk.
U kunt betalen, cash of door over te maken via de 
QR-code van Gift Kroonjuweel, onder vermelding van 
“Actie Onderzetters” of door rechtstreeks over te 
maken naar rekeningnummer NL 88 RABO 0338 5699 
87 van Gift Kroonjuweel, onder vermelding van “Actie 
Onderzetters”.

Unieke onderzetters 
te koop

Een sterke H. Martinusparochie voor 
onze geloofsfamilie: Doe mee met Kerkbalans 2025

In november en december 
organiseren we in onze paro-
chie weer Actie Kerkbalans. 
Tijdens deze actieperiode 
vragen we u om een financi-
ële bijdrage, zodat we ook 
in de komende jaren kunnen 
blijven doen waar we als kerk 
voor staan. Dit jaar staat 
in het teken van een mooie 

uitdaging: onze gemeenschap sterker maken, waar we 
samen ons geloof kunnen beleven, elkaar ondersteu-
nen en met z’n allen groeien. Onze kerken zijn zoveel 
meer dan de gebouwen. Het zijn plekken waar onze 
gemeenschappen samenkomen om de liefde van God 
te vieren, elkaar te ontmoeten, om te leren en er voor 
elkaar te zijn, in goede en moeilijke tijden. Het is dé 
plek waar we onze geloofsband en onze gemeenschap 

Kerkbalans 2025
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De bisschop van ’s-Hertogenbosch heeft per 1 novem-
ber 2025 de eerwaarde pater Peter. A Nnolim cssp 
benoemd tot pastor (kapelaan) van de parochie Hei-
lige Martinus te Cuijk, tevens heeft hij de eerwaarde 
pater Calistus C. Offor cssp eervol ontslag verleend als 
pastor (kapelaan) van de parochie Heilige Martinus te 
Cuijk.

De geloofsgemeenschap van Sint Agatha heeft met de 
voorzitter van de Agaath overeenstemming bereikt om 
in 2026 te starten met een maandelijkse heilige Mis op 
zondag in de MFA De Agaath. De inwoners van Sint Aga-
tha worden binnenkort hier nader over geïnformeerd.

Synodaal proces 
De voorbereidingsgroep komt in het voorjaar van 2026 
bijeen om het slotdocument van de 16de bisschoppen-
synode te bespreken en een selectie te maken uit de 
voorstellen om die in de parochie te gaan bespreken. 

Varia

De kerstpakket-
tenactie van de 
protestantse en 
katholieke kerk, 
het Merletcol-
lege en Stichting 
Dienstverlening 
Cuijk, is na ruim 
25 jaar een tra-
ditie in Cuijk en 
de kerkdorpen 
geworden. Een 
traditie waarbij 
de Kerstgedachte 

Kerstpakkettenactie, 
een Cuijkse traditie

kunnen versterken. Om deze missie voor te zetten, 
hebben we uw hulp nodig. Uw bijdrage via Kerkbalans 
is essentieel voor het voortbestaan van onze parochie 
en de kerken, en voor het realiseren van onze geza-
menlijke doelen. Met uw steun kunnen we blijven 
investeren in verdieping en inspiratie, pastoraat en 
zorg, familie pastoraat, diaconale betrokkenheid, on-
derhoud gebouwen. U kunt hierover meer lezen in de 
folder die u in uw brievenbus ontvangt, rondgebracht 
door vrijwilligers in uw geloofsgemeenschap.
We hopen dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij 
uw bijdrage kan de kerk van waarde blijven en plan-
nen maken voor de toekomst. Uw financiële bijdrage 
is hierin van onschatbare waarde.

handen en voeten krijgt. Het doel van deze actie is om 
mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken een 
kerstpakket te bezorgen en hen te laten weten dat er aan 
hen gedacht wordt. De pakketten gaan niet alleen naar 
mensen die het financieel niet gemakkelijk hebben, maar 
ook naar mensen die alleen zijn, ernstig ziek zijn (ge-
weest) of door een moeilijke tijd gaan.
Voor het samenstellen van de pakketten zamelen we 
houdbare levensmiddelen in. 

Op zaterdag 20 december a.s. van 10.30 uur tot 14.30 
uur kunt u producten inleveren bij onze vrijwilligers die 
bij AH Jan Linders, Plus en Jumbo staan. Daarnaast staan 
er ook op verschillende plekken manden waar u, tijdens 
openingstijden, levensmiddelen achter kunt laten. Deze 
manden zijn te vinden in de Protestantse kerk, Sint Marti-
nuskerk Cuijk, Sint Martinuskerk Katwijk, MFA de Valuwe, 
MFA de Agaath en het Doehuis.

Mocht u nog vragen hebben over deze actie of nog iemand 
weten die we dit jaar blij kunnen maken met een kerst-
pakket, neem dan gerust contact met ons op via kerstpak-
ketcuijk@gmail.com. Aanmelden voor een kerstpakket 
kan tot 15 december a.s. Natuurlijk mag u ons ook mailen 
als u mee wilt helpen met het inzamelen, het maken en 
bezorgen van de pakketten.

In de christelijke traditie is meditatie al eeuwenlang 
een vorm van gebed waarbij je je aandacht richt op 
God. Het is een reis vanuit de geest naar het hart, 
daar waar God aanwezig is. Laat de hectiek even 
achter je en kom ervaren wat christelijke meditatie je 
kan brengen.

Wat: Eén keer per maand komen we samen voor een 
meditatief moment. Gedurende een klein uur wisselen 
muziek, stilte en het overdenken van een bijbeltekst 
elkaar af. Het helpt je om dichter bij God te komen, 
rust te vinden en je te verbinden met Zijn aanwe-
zigheid. Dit meditatief moment wordt geleid door 
vrijwilligers van de vierplek Cuijk (onderdeel van de 

Meditatief moment
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Martinusfeest 
Op zaterdag 8 november vierde we het jaarlijkse Mar-
tinusfeest, een moment waarop we samen stilstaan bij 
het voorbeeld van Sint-Maarten: delen, licht brengen 
en verbondenheid.
Diverse gezinnen kwamen bij elkaar om te knutselen 
aan lampionnen en hebben fruit meegenomen om 
fruitmanden samen te stellen voor de ouderen en 
zieken in onze parochie. 

We sloten na de gebedsviering het feest in de buiten-
lucht af,  waar Sint Maarten het Martinusvuur samen 
met zijn pages heeft aangestoken. Voor iedereen was 
er een beker warme chocomel en voldoende marsh-
mallows om boven het vuur te warmen. 

Dank aan iedereen die heeft deelgenomen en bijge-
dragen heeft om dit feest samen te kunnen vieren. 

Eerste Heilige Communie
De voorbereiding van de Eerste Heilige Communie is 
begonnen, de kinderbijeenkomst zijn ook dit jaar op 
zondagochtend. Voor de zondagsmis komen zij bij 
elkaar en ontdekken zij alles van Gods Grootste ge-
schenk, wat ook de titel is van het project dit jaar.

Iedere bijeenkomst staat een geschenk van God cen-
traal waarbij de kinderen een cadeautje uit mogen 
pakken. Zo zijn er al een wereldbol en een Parel 
uitgepakt, misschien heb je deze al in de kerk zien 
staan. 

Elke bijeenkomst komt er een cadeautje bij, deze 
krijgen daarna een plekje in de kerk. 
Ga je met ons op weg naar ons grote feest? 

Familiepastoraat

Samen met de Protestantse kerk organiseren we tijdens 
de Adventperiode wekelijks een vesperviering. De ves-
pers maken onderdeel uit van het getijdengebed. Een 
getijdengebed bestaat uit gebed, lezingen en stilte.
Het doel van de vespers is ruimte bieden om stil te 
worden van binnen. Ruimte om jezelf open te stellen en 
je voor te bereiden op het kerstfeest, de komst van het 
licht. In de deze donkere dagen voor kerst kunnen ze 
tegemoetkomen aan een behoefte van stilte en inkeer.
De vespers worden gehouden op dinsdag 2, 9, 16 en 23 
december 2025 om 19.00 uur in de Protestantse kerk, 
Grotestraat 102 Cuijk.

Mocht je nog vragen hebben over de vesper tijdens 
de advent? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@
martinuscuijk.nl. Zij zullen je in contact brengen Bianca 
Akkermans, een van de organisatoren.

Vespers 
tijdens Advent

Protestantse gemeente Uden/Veghel) en de parochie 
Heilige Martinus Cuijk.

Duur: De bijeenkomst duurt ongeveer 3 kwartier. Na 
afloop is er ruimte om elkaar te ontmoeten en samen 
een kopje thee of koffie te drinken.

Wanneer: Elke derde vrijdag van de maand om 19.00 
uur. In 2025 zijn dit 21 november en 19 december. 

Voor wie: Het meditatief moment is vrij toegankelijk 
voor iedereen die interesse heeft in deze vorm van 
mediteren. Het maakt niet uit of je er al bekend mee 
bent of gewoon nieuwsgierig bent. Voel je welkom.

Waar: Protestantse kerk, Grotestraat 102, Cuijk.

Contact Mocht je nog vragen hebben over dit medita-
tief moment? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@
martinuscuijk.nl. Zij zullen je in contact brengen met 
de vrijwilligers Bianca Akkermans, Carola van Zanten 
en Marieke Nab.
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Laat het kroonjuweel van Katwijk weer schitteren
In 2025 is de indrukwekkende restauratie gestart van de 
H. Martinuskerk in Katwijk – een plek vol historie en ver-
bondenheid. Enkele jaren geleden werd al het toren- en 
dakwerk aan de straatzijde vernieuwd. Nu is het dakwerk 
aan de grotzijde aan de beurt, zodat ook deze kant van 
weer in volle glorie kan stralen. De werkzaamheden zijn 
omvangrijk: het lei- en loodwerk en de sterk versleten 
zinken goten van het middenschip en de vieringtoren 
worden vervangen. Ook worden er dakhaken aangebracht, 
zodat het onderhoud in de toekomst veiliger kan wor-
den uitgevoerd. Omdat de kerk toch in de steigers staat, 
worden ook de glas-in-loodramen aangepakt – een uniek 
moment om deze prachtige gebrandschilderde ramen te 
behouden voor toekomstige generaties. De ramen, die 
door de jaren heen verweerd raakten, krijgen deels nieuw 
lood en stevige messing harnassen. De aangetaste natuur-
stenen montanten worden vervangen door nieuw natuur-
steen, en zelfs de beschadigde gevelstenen – speciaal op 
maat gebakken – worden zorgvuldig hersteld. Ook aan de 
binnenzijde wordt gewerkt: loszittend stucwerk wordt 
hersteld en het schilderwerk krijgt een frisse opknap-
beurt. De restauratie wordt uitgevoerd door Van Dinther 
Bouwbedrijf uit Schaijk en het schilderwerk door ERM 
Restauratieschilderbedrijf Fa. Bresser Ravensteijn.

Eerder dit jaar vond er al een bijzondere restauratie 
plaats aan de binnenzijde van de kerk. Onder leiding van 
Atelier Titus Peters en met hulp van tien enthousiaste 
vrijwilligers werd de kleurrijke tegel-lambrisering her-
steld. Oude verflagen verdwenen, beschadigde tegels wer-
den vervangen door met de hand gemaakte replica’s – en 
het resultaat mag gezien worden: de lambrisering straalt 
weer zoals ooit bedoeld.
Uit dit succes is er 
een nieuw initiatief: 
prachtige onderzet-
ters van de originele 
tegelmotieven. Een 
set van vier kost 
slechts €5, en de 
volledige opbrengst 
komt ten goede aan 
het restauratiefonds 
van de kerk. Meer 
informatie over deze 
actie is te vinden op 
www.kroonjuweelkatwijk.nl/ en in deze nieuwsbrief. 
Wilt u zelf een blijvende bijdrage leveren aan het be-
houd van de H. Martinuskerk? Dat kan door een glas-in-
loodraam te adopteren. Er zijn ramen in verschillende 
formaten, van groot tot klein. Bij adoptie wordt uw naam 

vermeld bij het raam, zodat uw betrokkenheid letterlijk 
en figuurlijk een blijvende plek in de kerk krijgt – een 
naam die tot in de eeuwigheid verbonden blijft met dit 
bijzondere gebouw. Op de website www.kroonjuweelkat-
wijk.nl/ vindt u een overzicht van de beschikbare ramen 
en bijbehorende adoptiebedragen.

De restauratie van dit monument is mede mogelijk dankzij 
een royale provinciale subsidie van €400.000 en een bij-
drage van €150.000 van de Rijksdienst voor het Cultu-
reel Erfgoed. Daarnaast heeft de Stichting Vrienden van 
de Martinus Katwijk met de actie ‘Laat het Kroonjuweel 
van Katwijk weer Schitteren’ al een prachtig bedrag opge-
haald bij inwoners, ondernemers en lokale verenigingen. 
Maar we zijn er nog niet.
Om de restauratie volledig te kunnen afronden en ons 
kerkgebouw voor de toekomst te behouden, blijft uw 
steun onmisbaar. Iedere bijdrage – groot of klein – helpt 
ons om dit monument van geloof, geschiedenis en ge-
meenschap te bewaren. Samen kunnen we ervoor zorgen 
dat de H. Martinuskerk, het stralende hart van Katwijk, 
ook voor komende generaties blijft schitteren.

Uit de parochie

Rondom de 
Martinustoren Katwijk

Rondom de 
Lambertustoren Linden

Op 31 oktober jl. hadden we 
een goed bezochte en stem-
mige Allerzielenviering in ons 
kerkje. Na afloop werd het 
kerkhof bezocht en werden 
de graven met kaarsen aan-
gelicht. 
Het kerkhof is onlangs ver-
groend met nieuwe aanplant, 
met dank aan de vrijwilligers 
van de kerkhofploeg, en lag 
er met Allerzielen dan ook 
extra fraai en verzorgd bij. 

Ook in Linden gaan we ons opmaken voor de komende 
Advent- en Kersttijd. 

De Adventtijd wordt opgeluisterd met een concert van 
Mandolineorkest Kwint in ons kerkje op zondagmiddag 7 
december, aanvang 14:30 uur. De toegang is gratis, er is 
gelegenheid voor een vrijwillige bijdrage voor de instand-
houding van ons kerkje. Na afloop is er een nazit in De 
Burcht. Iedereen is van harte welkom! 
Vieringen in de Adventtijd zijn er op 7 en 14 december, de 
tweede en derde zondag van de Advent, aanvang 10:00 uur.
Op woensdag 24 december 19:00 uur is er de Kerstavond-
viering, welke altijd druk wordt bezocht. Ons Gelegen-
heidskoor, versterkt met jeugdig zangtalent, zal deze 
viering opluisteren. Bezoekers kunnen traditiegetrouw 
ook genieten van de prachtige Kerststal welke ook dit jaar 
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1ste Zondag van de Advent
Zaterdag 29 november
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 30 november
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. gemengd 
	 koor Cantamus Rijkevoort

2de Zondag van de Advent
Zaterdag 6 december
	 18.00 uur, ‘t Akkertje Vianen, 
	 eucharistieviering m.m.v. Vivace
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 7 december
	 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers, 
	 eucharistieviering met samenzang
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. cantors
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering 

3de Zondag van de Advent
Zaterdag 13 december
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering
Zondag 14 december
	 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk, 
	 eucharistieviering 
	 m.m.v. de Maasklanken Land van Cuijk
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering 
	 10.00 uur, Lambertuskerk Linden, 
	 zondagviering

Woensdag 17 december
	 10.30 uur Eucharistieviering – 
	 Kerstviering voor ouderen en zieken 
	 m.m.v. de Maasklanken Land van Cuijk

4de Zondag van de Advent
Zaterdag 20 december
	 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering-Rorateviering
Zondag 21 december
	 9.30 uur, vm Kinderkapel Beers,
	 eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
	 Escharen
	 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk, 
	 eucharistieviering m.m.v. gemengd 
	 koor Cantamus Rijkevoort
	 11.00 uur, MFA De Valuwe, 
	 eucharistieviering

Liturgische kalender

St. Martinus 
parochiekerk

H. Jozef
Cuijk

H. Lambertus
Beers

H. Antonius van 
Padua - Vianen

H. Agatha
St. Agatha

H. Martinus
Katwijk

H. Lambertus
Linden

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is 
om 10.00 uur.

Op de vrijdagen is er om 9.30 uur, voor-
afgaand aan de eucharistieviering een 
rozenkransgebed.
Vrijdag 5 december is er géén Taizévie-
ring.

De viering in Castella is iedere vrijdag om 
19.00 uur (m.u.v. de eerste vrijdag van de 
maand, dan wordt er in huis communie 
rondgebracht).

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn 
te volgen via de livestream die te vinden is 
op de website 
www.martinuscuijk.nl. Op zondagen en 
bijzondere momenten wordt de viering ook 
uitgezonden via Omroep Land van Cuijk.

Dagelijkse 
vieringen

Feesten 
komende periode 

Zo 30 november, 
Eerste Zondag van de Advent
Wo 3 december, 
H. Franciscus Xaverius, priester
Do 4 december, 
H. Johannes van Damascus, priester en 
kerkleraar
Za 6 december, 
H. Nicolaas van Myra, bisschop
Zo 7 december, 
Tweede Zondag van de Advent
Do 11 december, 
H. Damasus I, paus
Za 13 december, 
H. Lucia, maagd en martelares
Zo 14 december, 
Derde Zondag van de Advent, Zondag 
Gaudete
Zo 21 december, 
Vierde Zondag van de Advent
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Parochiestatistiek

Jan Lourensen
Bill Klerkx
Tien Lange

Uitvaart

Ons gebed wordt gevraagd 
voor hen die in de 
afgelopen maanden zijn 
overleden. 
We hebben van hen 
afscheid genomen in de 
kerk of in het 
crematorium:

Uit de parochie

door ons Gilde zal worden opgebouwd. Op deze manier 
dragen we ook vanuit Linden met Kerst de boodschap van 
vrede uit, in deze roerige tijden op het wereldtoneel. 

Zondagvieringen in Linden
Zondag 7 december 
10.00 uur Zondagviering aansluitend koffie in De Burcht
Zondag 14 december 
10.00 uur Zondagviering aansluitend koffie in De Burcht
Woensdag 24 december 
19.00 uur Kerstavondviering met Gelegenheidskoor 

verblijven bekijken we samen met hem of de aanvragen 
worden gehonoreerd. Een voorwaarde is dat de mensen 
zelf een waterput of -dam hebben gerealiseerd, met vol-
doende watervolume. Dit zorgt voor zelfverantwoording 
bij het project. 

Solarpomp geplaatst bij kinderopvang in Naro-Moru
Momenteel houden we ons voornamelijk bezig met het 
plaatsen van elektri-
sche- en solarpompen 
(waterputten 8-60 me-
ter) voor huishoudelijk 
gebruik + kleinschalige 
irrigatie. Wij hebben 
inmiddels zo’n 250 
pompen geplaatst. 
Deze pompen hebben 
een jarenlange garan-
tie en zijn onderhoudsvriendelijk.
De gemiddelde prijs van een pomp is € 1000 En de impact 
is enorm…..

Solarpomp geplaatst bij een gemeenschap in Male

22 jan 2019

5 jan 2019

Ferdi Verberk en Inge Vloet - Stichting Namelok
www.namelok.nl - info@namelok.nl

Kennismaking Stichting Namel    k
www.namelok.nl

In de adventstijd sparen we in onze hele parochie voor 
stichting Namelok. Tijdens de vieringen in de dorpsge-
meenschappen zal er een collecte/inzameling zijn voor de 
adventsactie. Ook bij andere advents- en kerstactiviteiten 
is het mogelijk geld te doneren voor deze stichting. In de 
Martimuskerk in Cuijk zal er de gehele vastentijd een col-
lectebus staan. U kunt uw gift ook digitaal overmaken op 
rekening nummer NL 22 RABO 0110583345 onder vermel-
ding van adventsactie. Ons doel is een Martinuspomp voor 
Kenia!

Wij zijn Ferdi Ver-
berk en Inge Vloet 
uit St. Anthonis.
We zijn begin 2005 
voor 5 maanden 
naar Kenia gegaan 
om vrijwilligerswerk 
te verrichten. Bij 
thuiskomst beslo-
ten we een stichting op te richten om vervolgens een 
waterproject op te zetten. Na 20 jaar zijn we nog steeds 
enthousiast aan het werk in Kenia. Elk jaar gaan we 3 
maanden naar Kenia om ons waterproject te evalueren, 
eventueel bij te stellen en uit te breiden.

Solarpomp geplaatst bij een basisschool in Kisumu
We werken hierbij nauw samen met Peter Gichuki, woon-

achtig in Nanyuki 
en betrokken bij 
diverse kleinscha-
lige water/irrigatie 
projecten.
Aanvragen worden 
bij hem ingediend 
en in de 3 maanden 
tijd dat wij in Kenia 
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